
 

  

Thema ruimte 

De afgelopen periode hebben we 

gewerkt aan het thema ‘ruimte’. We 

hebben van alles geleerd over de 

ruimte, de planeten, de zon, de maan, 

de aarde, raketten, astronauten en 

nog veel meer. We hebben een aarde 

geknutseld van gescheurde stukjes 

papier, we hebben een raket gemaakt 

met een wc-rolletje en zilverpapier en 

zelfs een eigen planeet bedacht en 

geschilderd. We hebben woorden 

gestempeld en sommetjes gemaakt. 

Met hamertje tik zijn raketten en 

marsmannetjes gemaakt. In de 

bouwhoek staat een heuse raket 

waarin we kunnen spelen dat we 

astronauten zijn. We hebben 

ontzettend veel geleerd! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een opsteker voor… 

 

Anne:   Wat kan jij leuke grapjes maken! 

Dalishia: Wat help jij altijd goed met opruimen! 

Dana:   Wat zie je er altijd mooi uit! 

Emma:  Je speelt altijd heel lief! 

Gaël:   Je kan heel goed voetballen! 

Hana:  Wat help jij anderen altijd goed! 

Jannie:  Je speelt altijd erg leuk met ons! 

Jaylinn: Wat kan jij goed anderen helpen! 

Levi:  Wat kan jij mooi knutselen! 

Liam:  Je kan heel leuk voetballen met ons! 

Liva:  Je bent heel erg lief voor iedereen! 

Max:  Wat kan jij goed keepen en voetballen! 

Mert:  Je ruimt altijd heel goed op! 

Ridwaan: Je kan heel goed klimmen! 

Rivana: Wat kan jij mooi tekenen! 

Sem:  Je kan heel goed motorcrossen! 

Sophie: Wat help jij altijd goed met opruimen! 

Opstekers 

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is het geven van opstekers aan elkaar. We 

hebben hier de afgelopen tijd goed mee geoefend. Iedereen heeft een duimpje gekleurd en een 

opsteker bedacht voor een klasgenootje. 


