
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De verjaardag van Aap 

Tijdens de lessen van de Vreedzame 

School komt Aap vaak even gezellig 

meedoen. Aap moet nog veel leren 

over het omgaan met elkaar en de 

regels en afspraken op school. Groep 

2 kan hem daar mooi bij helpen. In de 

derde schoolweek was Aap jarig. Dat 

moest natuurlijk even gevierd 

worden! Van te voren hebben we met 

elkaar bedacht wat er allemaal bij een 

verjaardag hoort: slingers, een 

feestmuts, liedjes zingen, cadeautjes 

geven en natuurlijk een traktatie 

krijgen. Na verschillende 

voorbereidingen gedurende de week 

was het op vrijdag tijd voor een 

feestje. Aap heeft een gezellig dag 

gehad, en ook de kinderen van groep 

2 vonden het een leuk feest! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema boeken 

In de eerste 3 weken hebben we gewerkt 

aan het thema ‘Drenthe’. De kinderen 

hebben verschillende lesjes, opdrachten en 

knutselwerkjes gemaakt passende bij dit 

thema.  

Nu is het tijd voor het thema boeken. 

Alle kinderen mogen hun lievelingsboek 

meenemen naar school. Deze wordt een 

tijdje tentoongesteld in de klas. We hebben 

een gezellige leeshoek gemaakt en de 

kinderen hebben zelfs hun eigen boekje 

geknutseld. Bij het thema boeken horen ook 

een aantal opdrachten die gaan over de 

post. Zo hebben we een eigen brievenbus 

gemaakt en ook al een mooie ansichtkaart 

(moeilijk woord!) getekend voor iemand 

(we zeggen niet voor wie!). We leren deze 

periode van alles over boeken en de post. 

Vraag ons er maar eens naar! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


