
 

  

De verjaardag van Aap 

Tijdens de lessen van de Vreedzame 

School komt Aap vaak even gezellig 

meedoen. Aap moet nog veel leren 

over het omgaan met elkaar en de 

regels en afspraken op school. Groep 

2 kan hem daar mooi bij helpen. In de 

derde schoolweek was Aap jarig. Dat 

moest natuurlijk even gevierd 

worden! Van te voren hebben we met 

elkaar bedacht wat er allemaal bij een 

verjaardag hoort: slingers, een 

feestmuts, liedjes zingen, cadeautjes 

geven en natuurlijk een traktatie 

krijgen. Na verschillende 

voorbereidingen gedurende de week 

was het op vrijdag tijd voor een 

feestje. Aap heeft een gezellige dag 

gehad, en ook de kinderen van groep 

2 vonden het een leuk feest! 



 

  

Thema boeken 

Tijdens de gouden weken hebben we 

gewerkt aan het thema ‘walvis’. Nu is het 

tijd voor het eerste thema van 

Onderbouwd: ‘boeken’. We hebben een 

boekenlegger geknutseld, een kaartje en 

envelop gemaakt, we hebben een 

postkantoor in de klas, we maken 

werkboekjes en we hebben zelfs onze eigen 

brievenbus geverfd en versierd. We sturen 

elkaar kaartjes en pakketjes en leren van 

alles over boeken en over de post. Vraag ons 

er maar eens naar! 

Soep maken 

Vorige week hebben we samen met juf Antje soep gemaakt. Eerder die week hadden we de 

ingrediënten zelf al uit haar moestuin gehaald. Daarna gingen we op school de ingrediënten wassen 

en snijden. Vervolgens hebben we in de klas een heerlijke tomatensoep gemaakt. Water in de pan 

gieten, wat bouillon erbij goed roeren en nog een tijdje laten pruttelen. Daarna was het natuurlijk 

tijd op te proeven. Mmmm! Heerlijk! Het heeft ons allemaal goed gesmaakt. Bedankt juf Antje! 



 


