
Groep 4 

We hebben alweer een aantal weken gehad in groep 4. 

Wat hebben we al een hoop nieuwe dingen geleerd. Zo zijn we met rekenen veel bezig met 

plus en min sommen over het tiental. Hierbij moeten we ook de vriendjes van de tien en het 

splitsen goed kennen. Bij spelling hebben we al 8 categorieën geleerd en kunnen we de ei-

rap en de au-rap al heel goed zingen. Ook zijn we veel bezig met lezen. In de klas wordt elke 

dag voorgelezen. De afgelopen weken stonden de boeken van Superjuffie centraal. De 

komende weken wordt het boek ‘Otje’ van Annie M.G. Schmidt voor gelezen.  

Vorige week hebben we het schoolontbijt gehad. Wat was dit gezellig! De groep heeft zelf 

groepjes gemaakt en gezorgd dat iedereen een plekje kreeg dat hij/zij leuk vond.  

We hebben in de klas ook een lampion gemaakt. De kinderen hebben hun eigen fantasie 

goed gebruikt bij het maken van hun eigen lampion. Als het een van kinderen niet lukte om 

iets te maken dan was er altijd iemand die wel even wilde helpen. Ontzettend leuk om te 

zien hoe goed ze dat kunnen.  

Hieronder een aantal foto’s vanuit de klas tijdens het knutselen van de lampion en van de 

gymles van afgelopen dinsdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben in de klas een tekening gemaakt over wat zij in de herfstvakantie 

hebben gedaan. Ook hebben ze hierbij iets geschreven. Veel plezier bij het bekijken van de 

tekeningen! 

 

 


