Groep 3

Veel kinderen vonden het spannend om naar groep 3 te gaan, maar inmiddels is
iedereen wel gewend. En wat hebben we al veel geleerd!

Met rekenen hebben we het tellen t/m 10 herhaald, hebben we al plus- en
minsommen t/m 5 gemaakt en hebben we geleerd hoe je getallen +/m 5 kunt
splitsen. Deze week zijn we zelfs al begonnen met de plus- en minsommen 1/m 10!

Natuurlijk zijn we ook heel druk met het leren van letters en het lezen van
woordjes en korte zinnen. We zijn inmiddels kern 2 aan het afronden. Deze
letters hebben we allemaal al geleerd: i, k, m, s, p,aa, r, e, v, n, t, ee, b en oo.

De kinderen krijgen aan het begin van een nieuwe kern leesbladen mee naar huis
met de letters en de woorden die we in de nieuwe kern gaan leren, zodat er thuis
ook geoefend kan worden. Dat is ontzettend belangrijk. De meeste kinderen
geven ook aan dat ze thuis goed aan het oefenen zijn. Super!



Zowel bij rekenen als bij lezen doen we aan bewegend leren. Ook tussen de
lessen door is er geregeld even tijd voor wat anders. Even een spellet je, een
liedje of een filmpje. En natuurlijk spelen we soms ook even wat langer buiten of
sluiten we de dag af door nog even lekker samen te spelen.

Gi - 6a - Groen
Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Gi-Ga-Groen. Met de groep
hebben wij een verhaaltje bedacht bij dit thema. Door het gooien met een
dobbelsteen werd bepaald over wie het moest gaan, wat er ging gebeuren en
waar het zich af moest spelen. Na het lezen kunnen jullie wel raden wat wij
hebben gegooid.

Kleurtje

Er was eens een kameleon die kon verkleuren in
regenboogkleuren. Hij heette Kleurtje. Kleurtje
was een hele speciale kameleon, want hij woonde
op een berg. Hij woonde daar met zijn familie en e
vrienden. Ze sliepen in oude huizen. Elke dag ®
gingen ze de natuur in om op zoek te gaan naar
eten, maar ook om allerlei andere dingen in de
natuur te zoeken en te bekijken. Ze kwamen ook
wel andere dieren tegen zoals een vos en een
wolf. In de bergen voelden de kameleons zich
niet zo fijn dus gingen ze verhuizen naar het
regenwoud. Daar voelden ze zich beter en =
leefden ze nog lang en gelukkig. ®
®




